
Voorbeden   (Naar de Vlaamse Dominicanen) 

- Omdat geloven meer van ons vraagt 

dan alleen belijden met de mond, 

bidden wij:  

om bewogenheid en daadkracht, 

om enthousiasme en goede moed 

voor onszelf en voor allen 

die ons leiden. 

 

- Omdat geloven pas zichtbaar wordt 

in onze manier van leven 

en onze dienstbaarheid aan elkaar, 

bidden wij: 

om onderlinge liefde, 

om solidariteit met de minstbedeelden, 

om onze nooit aflatende zorg voor de rechtelozen. 

We bidden om zorg voor wie ziek is.  

Wilt u bij hen zijn. 

We noemen u de naam van Ineke Frederiks. 

 

Omdat geloven vaak een lange, moeizame weg is, 

bidden wij: 

om doorzettingsvermogen, 

om uitzicht en vertrouwen in de toekomst, 

om mensen die met elkaar willen samenwerken 

en zich laten inspireren door Gods Geest. 

 

God, 

zend ons uw Geest 

en zet ons op weg, 

uw toekomst tegemoet. 

Amen 

 



 

Dominicaanse zegen  

Moge God de Vader ons zegenen 

moge God de Zoon ons heel maken 

moge de Heilige Geest ons verlichten 

en ons ogen geven om mee te zien 

oren om mee te horen 

en handen om Gods werk mee te doen 

voeten om mee te lopen 

en een mond om woorden van verlossing te spreken 

moge de engel van de vrede over ons waken 

en ons tenslotte leiden door Gods genade 

tot in het eeuwig koninkrijk 

Amen. 

 


